Bài tập: 


NÓI VỚI CON – Y PHƯƠNG 

Câu 1:  Mười câu đầu bài thơ (khổ 1), người cha đã gợi nhắc về cuội nguồn sinh dưỡng của người con. Em hãy phân tích chỉ rõ cội nguồn sinh dưỡng đó?

Câu 2: Trong bài thơ, người cha tự hào nhắc cho con về những vẻ đẹp của người đồng minh. Em hãy nêu lên những vẻ đẹp của người đồng mình trong bài thơ? Từ đó, người cha nhắc nhở, gửi gắm đến con những điều gì?

Đáp án:

Câu 1:  Mười câu đầu bài thơ (khổ 1), người cha đã gợi nhắc về cuội nguồn sinh dưỡng của người con. Em hãy phân tích chỉ rõ cội nguồn sinh dưỡng đó?
Gợi ý:
a. Cội nguồn tình yêu thương cha mẹ.

Mười câu đầu, người cha đã gợi nhắc người con về cội nguồn sinh dưỡng của chính mình. Đó là tình yêu thương của cha mẹ, sự đùm bọc của quê hương đối với con. Bốn câu đầu gợi lên không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt với hình ảnh đứa con đang chập chững bước đi; cha mẹ ngập tràn niềm vui, hạnh phúc:

“Chân trái bước tới cha…

Hai bước tới tiếng cười”

Hiện lên trước mắt người đọc là hình ảnh bước đi chập chững đầu tiên của đứa con thơ. Từng bước chân ngập ngừng, bỡ ngỡ gợi lên biết bao yêu thương, trìu mến. Bước thứ nhất đến cha, đến với sự che chở, bước đến nguồn sức mạnh nâng đỡ. Bước thứ hai đến mẹ, đến với sự chăm sóc, nuôi dưỡng. Từng bước đi, tiếng nói của con được cha mẹ chăm chút, vui mừng đón nhận. Cứ thế con lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Cha muốn nói với con về tình cảm gia đình, cái nôi đầu tiên nuôi con khôn lớn.
b. Cội nguồn che chở, đùm bọc của quê hương.

Ngoài sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, con còn được lớn lên trong cuộc sống lao động và thiên nhiên thơ mộng, nghĩa tình của quê hương:

“Đan lờ cài nan hoa

Vách nhà ken câu hát”

Ba tiếng “người đồng mình” vang lên thân thiết chứa đựng cái tình, cái nghĩa đượm ngọt của người miền núi đối với bản làng, đối với quê hương. Hai câu thơ gợi lên cuộc sống lao động tươi vui. Tác giả sử dụng từ “cài”, “ken” vừa miêu tả cụ thể động tác lao động vừa nói lên tình cảm gắn bó, quấn quýt của những người cùng dân tộc, mang đậm nét văn hóa quê hương.
Thiên nhiên trong sáng nghĩa tình là cội nguồn trong lời người cha nói.

“Rừng cho hoa

Con đường cho những tấm lòng”

Hoa là vẻ đẹp của núi rừng, ẩn dụ cho những tinh túy mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Con đường nói những niềm vui. Điệp từ “cho” nhấn mạnh sự hào phóng của thiên nhiên. Ẩn chứa trong lời người cha nói là tình yêu thiên nhiên tha thiết. Cha muốn người con ghi nhớ ân tình với thiên nhiên, Và trên bước đường con đi, thiên nhiên đã che chở, nuôi dưỡng con cả về tâm hồn và lối sống. Thế nên cha nhớ mãi ngày cưới, ngày đầu tiên của gia đình và hạnh phúc. Là điều kiện đầu tiên của sự sinh thần. Một lần nữa cha mẹ được người đồng mình, được quê hương che chở, se duyên, kết mối. Con đã lớn lên trong nguồn suối ngọt mát ấy, thế nên con phải biết ơn nghĩa sinh thành, xây dựng cùng góp sức làm cho quê hương thêm tươi đẹp, vững bền.
Câu 2: Trong bài thơ, người cha tự hào nhắc cho con về những vẻ đẹp của người đồng minh. Em hãy nêu lên những vẻ đẹp của người đồng mình trong bài thơ? Từ đó, người cha nhắc nhở, gửi gắm đến con những điều gì?

Gợi ý: 

a. Vẻ đẹp của người đồng mình:

+ Người đồng mình sống vất vả mà mạnh mẽ, khoáng đạt, bền bỉ, giàu ý chí, nghị lực vượt khó và gắn bó với quê hương. 

+ Người đồng mình mộc mạc, có thể nhỏ bé về ngoại hình, “thô sơ da thịt” nhưng không ai nhỏ bé về tâm hồn, ý chí.

+ Người đồng mình đã góp phần tạo dựng truyền thống, tập tục tốt đẹp của quê hương, nâng cao tâm vóc quê hương.

b. Ước mong của người cha:
+ Sống có tình nghĩa thủy chung với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan, thử thách bằng ý chí, niềm tin của mình.

+ Có thể nhỏ bé về ngoại hình nhưng không được nhỏ bé về tâm hồn, ý chí, và tình yêu quê hương.

+ Luôn tự hào về truyền thống, văn hóa của dân tộc và luôn tự tin, vững bước trên con đường đời. Bằng lao động cần cù để xây dựng quê hương thêm tươi đẹp, vững bền.
