Bài 25
PHONG TRÀO TÂY SƠN.
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
A. PHẦN KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII
a. Tình hình xã hội.
- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn suy yếu dần.
+ Việc mua bán chức tước phổ biến.
+ Quan lại, hào cường kết thành bè cánh, đàn áp, bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa đọa.
[bookmark: _GoBack]+ Ở triều đình, Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự xưng “Quốc phó”, khét tiếng tham nhũng.  
- Đời sống nhân dân cực khổ: mất ruộng đất, tô thuế nặng-> khởi nghĩa.
b. Khởi nghĩa Chàng Lía
- Chàng Lía quê ở Quy Nhơn, giỏi võ nghệ, chọn Truông Mây làm căn cứ.
- Chủ trương: “Lấy của người giàu chia cho dân nghèo”
- Ý nghĩa: Là dấu hiệu của cơn bão táp sẽ giáng vào triều Nguyễn.
2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
a. Lãnh đạo
- Ba anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.
b. Căn cứ
- Thời gian đầu hoạt động ở vùng Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai)
- Về sau phát triển xuống vùng Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn, Bình Định)
c. Lực lượng
- Đông đảo dân nghèo, đồng bào dân tộc miền núi
- Chủ trương: “Lấy của người giàu chia cho dân nghèo”
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Trình bày tình hình xã hội nửa sau thế kỉ XVIII?
2. Trình bày cuộc khởi nghĩa của chàng Lía?
3. Trình bày sự bùng của phong trào Tây Sơn?
C. DẶN DÒ
1. Học sinh chép bài ra vở và học thuộc bài (chụp hình nội dung chép và gửi lên nhóm lớp Sử trước ngày 2/5/2020)
2. Trả lời câu hỏi và làm bài tập sau đó chụp hình gửi lên nhóm Sử trước ngày 2/5/2020 (Lưu ý bài làm phải viết tay, không đánh máy)
3. Xem trước nội dung bài 25: Phong trào Tây Sơn (Mục II, III, IV).
